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10 mei 2026 

 

Voorganger: ds Menso Rappoldt  
Piano: Wim Boer  

 

Orgelspel 
 

Welkom en Inleiding 
 

Lied 216 
1 Dit is een morgen als ooit de eerste, 
zingende vogels geven hem door. 
Dank voor het zingen, dank voor de morgen, 
beide ontspringen nieuw aan het woord. 
 

2 Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen, 
al wie hier wandelt, zie: het is goed. 
 

3 Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 
licht dat ooit speelde waar Eden lag. 
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 
dank opgetogen Gods nieuwe dag. 
 

Gedicht bij psalm 80: God de tuinman (Karel Eykman) 
 

Lied: 283 
1 In de veelheid van geluiden, 3 Want wij mensen op de aarde 
in het stormen van de tijd, raken van het duister moe. 
zoeken wij het zachte suizen Als uw hart ons niet bewaarde 
van het woord, dat ons verblijdt. sliepen wij ten dode toe. 
 

2 En van overal gekomen,  4 Laat uw dauw van vrede dalen 
drinkend uit de ene bron, in de voren van de tijd. 
bidden wij om nieuwe dromen, Vat ons samen in de stralen 
richten wij ons naar de zon. van uw goedertierenheid. 
 

Thomas Merton over de wereld (zie blz 4) 



 2 

 

Lied (oorspr. tekst: W. Barnard, mel.: F. Mehrtens, umzet deur: L. Everts) 

 
 

2 Gods goedheid is te groot   4 Umdat zie niet verget 
veur het geluk allén,    wel godverlaoten bint: 
zie giet in alle nood    de wèreld hemelsbried 
deur hiel het leven hen.   de èerd' deur God bemind. 
 

7 Elkien die God bemint  
en op zien goedheid wacht,  
de oogst wèeit in de wind  
as psallems in de nacht.  

 

Overdenking 
 

Muziek: Au bord de l’eau (m: Fauré, t: René-Francois Sully-Prudhomme) 
Samen gaan zitten aan de oever van een stromende vloed,  
Hem zien stromen 
Samen, als er een wolk door de lucht schuift, 
Haar zien schuiven; 
Aan de horizon, als een rieten dakje rookt, 
Het zien roken; 
Als r ergens rondom een bloem haar heur verspreidt, 
die geur inademen; 
Luisteren, aan de voet van de wilg waar het water murmelt, 
naar het water dat murmelt; 
Niet voelen, zolang deze droom duurt, 
Dat de tijd voortduurt; 
En geen diepere hartstocht meebrengen 
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Dan elkaar te aanbidden, 
Zonder enige zorg om de twisten van de wereld, 
Die negeren; 
En alleen, samen vóór al wat vermoeit, 
Zonder zelf moe te worden, 
De liefde voelen, voor al wat voorbijgaat, 
Zelf niet voorbijgaan 
 

Voorbeden 
 

Collectes 
1e: Vitaal Paasbergen: 
2e: Voor de kerkelijke activiteiten in Odoorn en de Wijkkas van de 
Grote Kerk 
 

Slotlied Zingenderwijs 40 
 

1 Een frisse wind die waaien gaat 3 Het zaadje van de paardebloem 
en alles wordt geraakt.   danst in de zachte wind, 
Zo werkt de Geest van onze God, het valt straks in de aarde en 
die ons geestdriftig maakt.  gaat groeien als een kind. 
 

2 En heel de schepping wordt vernieuwd,| 4 Zo blaast de adem van de Geest 
als op de eerste dag,   de mens nieuw leven in 
toen God iets moois begonnen is, en wie verdord of droog of dood 
ons mensen heeft bedacht.  was, krijgt opnieuw weer zin. 
 

Gedicht: Over een wesp (Judith Herzberg) 
 

Ik geloof niet zo in God, wel 
ken ik soms een veel te groot gevoel 
naar aanleiding van kleinigheid. 
Misschien is dat wat overblijft 
als je een wesp zo nauw beschrijft 
en zo de afwerking bekijkt 
dons satijn en bombazijn 
van zo’n verstijvend lijfje 
en weet dat het geen wonder is 
of als je het een wonder noemt  
je zelf, je oog, je medeleven 
ook onder ‘wonder’ mee mag doen. 
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Zegen  
Thomas Merton over de wereld. 
Mijn idee van de wereld: allereerst als Gods goede schepping. Ik heb het 
geluk om in nauw contact met de natuur te leven, hoe zou ik dan niet van 
deze wereld houden, er hartstochtelijk van houden? Ik begrijp de vreugde van 
St Franciscus te midden van de schepselen! God manifesteert zich in zijn 
schepping, en alles wat hij gemaakt heeft spreekt over hem. De Bijbel zegt 
ons om hem te zien in zijn schepselen en de Psalmen roepen de schepping op 
om hem samen met ons te prijzen. Vooral de mens, de kroon van Gods 
schepping, en de werken van de mens, zijn beschaving, zijn kunst, zijn 
wetenschap, zijn technologie.  
Aan de andere kant is er een betekenis ‘van de wereld’ waarin de schepping 
haar helderheid verliest en ophoudt God te manisfesteren.  
De wereld op zich kan nooit slecht zijn, altijd looft zij God: maar de verlangens 
en hebzucht van de mens kunnen zijn relatie tot de schepselen veranderen. 
Wanneer mensen als individu of in de samenleving de schepping alleen willen 
gebruiken om andere mensen te domineren, om macht voor zichzelf te 
verwerven, om zichzelf te verrijken ten koste van anderen, dan is de ‘wereld’ 
in een bepaalde zin het slachtoffer van hun hebzucht en neemt zij het 
karakter aan van hen die haar op een zondige manier gebruiken. Het is ‘de 
wereld’ in die betekenis waarvan de christen en de monnik zichzelf moet 
bevrijden. Maar in werkelijkheid bevrijden we ons niet van geschapen dingen, 
maar van onze eigen buitensporige en verkeerde verlangens. Het kwaad zit 
niet in de wereld maar in onszelf. 
 

------------------------- 
 

Collectes 
De collectes zijn bestemd voor: Vitaal Paasbergen en de activiteiten 
van de kerk van Odoorn en de wijkkas van de Grote Kerk    
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Agenda 
 
Koffieochtenden in Boshof 5 
Elke 1e woensdag van de maand om 10.00 uur komen we bij elkaar 
rond een thema in Boshof 5. De volgende datum is woensdag 3 juni. De 
bijdrage voor de koffie/thee met iets lekkers is € 6,00. Was je er nog 
nooit bij, en zou je willen komen: van harte welkom! Graag opgeven bij 
Helene Westerik: telefonisch op 06-43167139.  
Of via de e-mail: koffieochtend@outlook.com 

Kunstwerkgroep OVG 
 

In de komende maanden mei, juni, 
juli en augustus exposeren in onze 
kerk de kunstenaars Eefje Lensen, 
Gerard Derksen en Jaap Lensen, allen 
woonachtig in Buinen. Gezamenlijk 
geven zij hun kunstwerken de titel: 
KUNST VAN DICHTBIJ EN VER 
 
De opening van de expositie in de 
kerk is op zaterdag 9 mei om 14.30 
uur. De kerk is dan open om 14.00 
uur. 
 

 
Elke woensdag en zaterdag is de kerk open van 14.00 tot 16.00 uur. 
 
Simone, le voyage du siècle 
In de film Simone, le voyage du siècle, die op vrijdagavond 22 mei in 
Odoorn wordt vertoond, komen haar jeugd, haar politieke gevechten 
en haar tragedies aan bod.  
Een portret van een vrouw die in staat was om het trauma van haar 
jeugd om te zetten in het nemen van verantwoordelijkheid voor een 
humanistische boodschap.  
Een film met een zeer urgente boodschap voor de tijd van nu. De 
woorden van Simone Veil – “Wij zijn nu verantwoordelijk voor dat wat 

mailto:koffieochtend@outlook.com
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ons morgen verenigt”, raken aan de grote vraag: wat doen wij met de 
geschiedenis die ons is gegeven. Simone Veil (1927 - 2017) overleefde 
als kind een vernietigingskamp van de Nazi’s, werd advocaat, en later 
politica. In 1979 werd zij de eerste vrouwelijke voorzitter van het 
Europese Parlement. 
 
22 mei, 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur. In het Klankholt te 
Odoorn, Hammeersweg 21.  
Kosten: 5,00 euro incl. Koffie/thee 
Nadere info: Helene Westerik - 06-43167139. 
 
Volgende kerkdienst in Odoorn 
14 juni om 10:00 uur met Helene Westerik  
 
Facebook: KerkOdoorn 
Website: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl  
 

Mededelingen vanuit Emmen 
 
Afscheid ds. Menso Rappoldt 
Zoals u weet, gaat ds. Menso Rappoldt in juli met emeritaat. Dat 
betekent dat we dan afscheid van hem moeten nemen. Dit afscheid zal 
plaatsvinden tijdens en rondom twee diensten. Zondag 19 juli is de 
laatste dienst waarin Menso voorgaat als wijkpredikant. Dan zullen we 
als gemeente afscheid van hem nemen. Zondag 16 augustus is er een 
middagdienst om 14.00 uur, waarbij ook genodigden aanwezig zullen 
zijn. Noteert u deze data vast in uw agenda. Hoe die zondagen ingevuld 
worden blijft nog even geheim. Dat leest u in het volgende nummer 
van Op Weg en in de zondagsbrieven in juni. 
Barbara Voormolen, Hannie Alting, Joke Brederveld 
 

De Koffieochtenden      
Elke woensdag van 10.30-11.30 uur bent u van harte welkom in deze 
kerk. Koffie en/of thee staat voor u klaar.  
 

http://www.vrijzinnigekerkodoorn.nl/
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Naar binnen  
Dit is het meditatief-stilte-moment in de Grote Kerk. Elke maandag van 
12.15-12.45 uur. Je kunt bidden, mediteren of alleen maar de stilte 
ervaren in het bijzondere gebouw dat de Grote Kerk is.   
 

Bijzondere middag Eigendomsoverdracht Grote Kerk Emmen 9 mei 
Met veel plezier mag ik u namens het bestuur van de Stichting Grote 
Kerk Emmen uitnodigen voor de bijzondere bijeenkomst op 9 mei 2026 
ter gelegenheid van de eigendomsoverdracht van de Grote Kerk.  
Op deze zaterdagmiddag gaan vanaf 14.30 uur de deuren van de kerk 
open en wordt u verwelkomd met een kop koffie of thee. Het 
programma start om 15.00 uur en bestaat uit verschillende toespraken 
over de aanleiding van de eigendomsoverdracht, een kennismaking 
met de nieuwe stichting, en het belang van de Grote Kerk voor de 
samenleving. Muzikale afwisseling wordt verzorgd door het koor 
Magnificat Emmen. Na het programma, dat ongeveer een uur zal 
duren, zijn alle aanwezigen van harte welkom bij de receptie.  
Wij hopen dat u dit bijzondere moment met ons wilt beleven en 
ontmoeten u graag op 9 mei in de Grote Kerk.  
Namens het bestuur van de Stichting Grote Kerk Emmen, 
 

Met vriendelijke groet, 
Roy Pruisscher 
Secretaris 
 

StilteCirkel 
Nog steeds komen wij eenmaal per maand bij elkaar in de 
StilteCirkel. We zitten rond een midden en worden door de meditatie 
geleid. In het rumoer van de daagse gang is het een grote weldaad om 
een moment rust te nemen en kalmte te vinden. In een groep gaat dat 
makkelijker, zo is gebleken. Misschien ben je nieuwsgierig en zou je wel 
eens mee willen doen. Je bent van harte welkom woensdagmorgen 13 
mei 10.30 - 12.00 uur Opgang. Als je voor het eerst komt graag even 
aanmelden: dinekevanoort@pgemmen.nl of 06 – 43980309. 
 

Aankondiging volwassencatechese 
Vanouds werden in de Kerk jongeren uitgenodigd voor catechisatie. 

mailto:dinekevanoort@pgemmen.nl
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Maar ‘een mens is nooit te oud om te leren’. Net als vorig jaar wordt 
ook in het voorjaar 2026 een aantal avonden volwassencatechese 
belegd. Het thema is: ‘Geloven is een werkwoord’: Wat is een levend 
geloof? Geloof gaat niet alleen over (bijbelse) geschiedenis, is niet 
alleen maar traditie; wat werkt het uit in je leven? Geloof is niet zozeer 
iets wat je hèbt, naast wat alle andere mensen hebben… geloven is 
veeleer iets wat je dóet. Het feit, dat we een levende Heer hebben, 
maakt de inhoud van het geloof tot een levende werkelijkheid voor 
vandaag. Twee woensdagavonden na Pinksteren: 27 mei en 3 juni in de 
ontmoetingsruimte achter de Kapel, aanvang 19.30 uur. Van harte 
welkom! 
 

Volgende kerkdienst in de Grote Kerk 
Zondag 17 mei om 10:00 uur. Voorganger is ds. K. Sluiter, de musicus is 
Henk Stekelenburg. Joke Brederveld is ouderling.  
Collectes zijn bestemd voor: Project Buurthuiskamers Leger des Heils en het 
Jeugdwerk van de Protestantse Gemeente Emmen. 
 

U kunt deze zondag ook weer brieven van Amnesty International versturen.  
 

Inleveren Kopij  
Let op: Kopij voor de Zondagsbrief van 17 mei uiterlijk maandag 11 mei 18:00 
uur inleveren. I.v.m. Hemelvaart wordt de brief dinsdag 12 mei geprint.  
Op donderdag 14 mei (Hemelvaartsdag) is het Kerkelijk bureau gesloten. 
Kerkpost en zondagsbrieven voor 17 mei kunnen worden opgehaald op 
woensdag 13 mei vanaf 11.30 uur 
 

Iedereen een mooie zondag toegewenst 
 

website                                          
 

http://www.grotekerkemmen.nl 

predikant Ds. Menso Rappoldt, tel. 0591-226144 
e-mail: predikant@grotekerkemmen.nl  

scriba Joke Brederveld, tel. 0591-222159 
e-mail: scriba@grotekerkemmen.nl  

ringleiding er is een ringleiding in de kerk aanwezig 
  

dp 
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