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                  Wortels  

                 

                                                    
              
         Woorden: Helene Westerik – Piano: Marjan Doornbos 

 
Pianospel - Mededelingen - Aansteken kaars  

Welkom & Zingen: Hier in de schaduw van de stilte – lied 

217 ZZZ – op de melodie van ‘Licht dat ons aanstoot in de mor-

gen’.   

 

Hier in de schaduw van de stilte, geborgen in gebed en zang, 
ver weg van haasten en de kilte, van dag aan dag van klein be-

lang. Hier in het lezen en het schouwen, in wijsheid en in zwijg-
zaamheid, kan meningeen zich toevertrouwen aan stilstaan tot in 
eeuwigheid.  

 
Wie in dit huis van heilig wachten de open ruimte binnengaat, 

wie hier het leven wil verzachten, de woorden en de geest ver-
staat, wordt hier gedragen door de tijden, gaat open uit gesloten-
heid, ontmoet, met wie de uren wijden, de Eeuwige in eeuwig-

heid.  
 

 



Wie in dit vieren wil verkeren, waar leegte in de ziel verwijdt, 

zal aan de jaren niet verteren, ontdekt de zegen van de tijd. 
Langzaam verschijnen gouden lagen van Gods onzichtbaar stil 
gelaat, als een icoon gezien, gedragen, als teken van de eeuwig-

heid.  
 

Stilte & Zingen: In onze stilte kunnen zijn op de melodie van: 

O Heer, die onze vader zijt - Gezang 463 
 
In deze stilte kunnen zijn, in die geborgenheid. Zoekend de weg 
waarheen te gaan, bezinning op ons mensbestaan. Daar waar het 

licht ook woont. 
 

In deze stilte kunnen zijn, in die geborgenheid. Met alle onrust 
om ons heen, vertrouwend op dat vergezicht. Daar waar het licht 
ook woont. 

 
In deze stilte kunnen zijn, in die geborgenheid. Met alle vragen in 

ons hart, een stille stem die ons beroert. Daar waar het licht ook 
woont. 
 

In deze stilte kunnen zijn, in die geborgenheid. Waar geesterva-
ring leven doet, door mens, natuur, een warme gloed. Daar waar 

het licht ook woont.   
 

Licht & kijken….. 

 
Luisteren: Sara Thomsen - We are each other’s light 

 

Ik wil mijn mok niet vullen met angst. Ik wil mijn bord niet vullen 
met haat. Ik wil niet dineren op onderscheidingen, grappen en 
gejoel, die bespotten en kleineren, die snijden en scheiden.  

Ik wil er geen druppel van drinken, ik wil er geen hap van nemen.  
 

Ik wil aan tafel met heerlijkheden zitten, ik wil vrienden om me 
heen verzamelen, met vermoeide botten en gebroken harten van 
het vechten, in de stilte en het geluid.  

 



We zullen naar elkaar reiken over de tafel, een kaars aansteken 

en wat brood breken, de deksels openen en liefde in de kommen 
scheppen, totdat iedereen gevoed is.  
 

We zullen ons verdriet en onze vreugde verzamelen, we zullen 
draad en naald meenemen. Met onze handen, onze vingers en 

onze stem blijven we herstellen wat gescheurd is.   
 
We weven liederen van vrijheid, we breien in het donker, we 

schilderen de krachtbron weer tevoorschijn, we wekken een vonk 
op. Als ik in de donkere en heilige nacht buiten loop, zal ik naar 

de hemel kijken. Ik zal miljoenen helder schijnende sterren zien. 
Zij zijn jou, en jou en ik. In het aangezicht van angst en vrees, in 

de diepe en donkere nacht zijn wij elkaars licht.  
 

Thema & Pianospel: ‘Wees stil mijn ziel’  
 

Over wortels 
 

Kijken & luisteren: Max Richter – All human beings:   
 
Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en 

van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de 
mensengemeenschap grondslag is voor de vrijheid, gerechtigheid 

en vrede in de wereld; 
 
Op grond daarvan proclameert de Algemene Vergadering deze 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens als het               
gemeenschappelijk door alle volkeren en alle naties te bereiken     

ideaal, opdat ieder individu en elk orgaan van de gemeenschap, 
met deze verklaring voortdurend voor ogen, er naar zal streven 
door onderwijs en opvoeding de eerbied voor deze rechten en 

vrijheden te bevorderen, en door vooruitstrevende maatregelen, 
op nationaal en internationaal terrein, deze rechten algemeen en 

daadwerkelijk te doen erkennen en toepassen.  
 
Artikel 1: Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid en 

rechten geboren. Zij zijn begiftigd met verstand en geweten, en 
behoren zich jegens elkander in een geest van broederschap te 

gedragen. 



Artikel 2: Een ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden, 

in deze Verklaring opgesomd, zonder enig onderscheid van welke 
aard ook, zoals ras, kleur, geslacht, taal, godsdienst, politieke of 
andere overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst,              

eigendom, geboorte of andere status. Verder zal geen onder-
scheid worden gemaakt naar de politieke, juridische of internatio-

nale status van het land of gebied, waartoe iemand behoort.   

 
Bidden  

 
Collecte: Diaconie:         Kerk:      

                                
 

Slotlied: Zolang wij ademhalen – Lied 657 

 
Zolang wij ademhalen schept Gij in ons de kracht 

om zingend te vertalen waartoe wij zijn gedacht: 
elkaar zijn wij gegeven tot kleur en samenklank. 
De lofzang om het leven geeft stem aan onze dank. 

 
Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop. 

Het stijgt de angst te boven om leven dat verloopt. 
Het zingt van vergezichten, het ademt van de Geest.  
In ons gezang zal lichten de Liefde allermeest. 

 

Zegen & Kaars doven  
 
Welkom!  11 februari: Koffieochtend Boshof – 10.00 uur 

       8 maart:      Dienst om 10.00 uur  
                14 maart:     Kerkasiel Kampen 12-14 uur (opgeven 

bij Helene) 
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