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Om 20.30 start de Aanwezigheid van de Engelen  

 
HET LICHT KOMT BINNEN 

 
WELKOM – ZINGEN:  Komt allen tezamen – staande 
 

Komt allen tezamen,  jubelend van vreugde:  
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der eng'len 

hier geboren. Komt, laten wij aanbidden (zacht), komt, laten wij 
aanbidden, (zacht) komt, laten wij aanbidden die Koning. (voluit)  
 

De hemelse eng’len riepen eens de herders, weg van de kudde 
naar 't schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbiedige schre-

den! Komt, laten wij aanbidden,(zacht) komt, laten wij aanbidden, 
(zacht), komt, laten wij aanbidden die Koning. (voluit) 

 
Het licht van de Vader, licht van den beginne, zien wij omsluierd, 
verhuld in 't vlees: goddelijk kind, gewonden in de doeken!  

Komt, laten wij aanbidden, (zacht) komt, laten wij aanbidden,   
(zacht) komt, laten wij aanbidden die Koning. (voluit)  

 



MOMENT VAN STILTE & ZINGEN: Stil is de nacht 

Stil is de nacht. Schitterend zacht, straalt van ver sterrenpracht. 

Mensen komen, mensen gaan. Door hun vluchtig, voorbijgaand 

bestaan. Ademt eeuwige kracht, wonderlijk stil is de nacht. 

Stil is de nacht. Iedereen wacht, op het licht, op de kracht, die 

verdrijft de duisternis, en die groeien doet al wat er is,                          

die verzoent en verzacht, wonderlijk stil is de nacht. 

Kijk om je heen, mensen bijeen, zingen zacht: stille nacht. Wat 

onzegbaar is, wat je niet ziet, houdt zich schuil in dit goddelijk 

lied. Volg de stem van je hart, zing door het nachtelijk zwart.             

KYRIË ELEISON 

DE ENGEL VAN TOLERANTIE  

• Wat een prachtig gezicht  

• Born in me 
 

Alles in mij schreeuwt om orde in de chaos; ik wil me verbergen, 
maar ik geef me over: word maar geboren in mij; want Jij koos 
mij, ik houd jou bij jouw begin vast; Jij zult mij bij mijn einde 

vasthouden; ik ben niet dapper, maar het enige dat ik kan is mijn 
hart vrijhouden, zodat Jij daarin geboren kunt worden.  

 
• Oh, Heilige nacht 
• Ik wil een leven in vrede 

• Er leidt een pad 
 

Er leidt een pad, leidt een pad voor ieders leven, er leidt een pad, 
een pad voor iedereen. Niemand weet, waar dat pad naar toe zal 
leiden, niemand weet, hoe dat zal gaan. Er is een gids, die je op 

je weg zal sturen, er is een gids, die neemt je bij de hand. Waar is 
het eind? dat kan niemand je vertellen. maar hij leidt je, door je 

land. Refrein: Maar hij zal over je waken, en hij houdt volledig 
macht, hij kent je pad dat je gaat lopen, weet dat je 't kan, want 
hij kent je kracht, en hij zal je blijven sturen, ook al raak je uit de 

koers, zal vooruit gaan om te kijken. Weet dat je het kan, want 
hij kent je kracht.  

 



Soms als jij, soms als jij het niet ziet zitten, soms als jij, het niet 

meer wil en dan, dan zal hij, hij je laten zien en voelen, dan weet 
je weer, je eigen kracht. Refrein.  

 
Dat is die een, die een die over je zal waken, dat is die een, die 
houdt volledig macht. Zij kent je pad, kent je pad dat je moet lo-

pen, weet dat je het kan, want zij kent je kracht.  
 

LUISTEREN/ZINGEN met Nu Effe Samen: Stille nacht                   
 
Silent night, holy night. All is calm, all is bright 

Round young Virgin Mother and Child. 
Holy Infant so tender and mild. 

Sleep in heavenly peace. Sleep in heavenly peace 
 
Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht 

nur das traute hochheilige Paar. Holder Knabe im lockiken Haar, 
schlaf in himmlischer Ruh! schlaf in himmlischer Ruh! 

 
Stille nacht, heilige nacht. David’s zoon, lang verwacht.                        
Die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehem’s stal. 

Hij der schepselen Heer. Hij der schepselen Heer. 
   

Mensen, u wordt nu heel erg bedankt, ga straks naar huis met 
een lach, slaap dan maar rustig, slaap zacht.  
 

ZINGEN: Midden in de winternacht  
 

Midden in de winternacht, ging de hemel open. Die ons heil der 
wereld bracht, antwoord op ons hopen.  
 

Refrein: Elke vogel zingt zijn lied, herders waarom zingt gij niet. 
Laat de citers slaan, blaast de fluiten aan, laat de bel, laat de 

trom, laat de beltrom horen: Christus is geboren!  
 

Vrede was er overal, wilde dieren kwamen bij de schapen in de 
stal, en zij speelden samen. Refrein.  
 

Ondanks winter sneeuw en ijs, bloeien alle bomen,  
want het aardse paradijs is vannacht gekomen. Refrein. 

 
 



Zie daar staat de morgenster, stralend in het duister, want de dag 

is niet meer ver, bode van de luister. Die ons weldra op zal gaan, 
herders blaast uw fluiten aan: laat de bel bim-bam, laat de trom 

rom-bom, kere om, kere om, laat de bel-trom horen,   
Christus is geboren! 
 

BIDDEN - AFSLUITING & ZINGEN: Ere zij God – staande 
 

Ere zij God, Ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge 
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 
Ere zij God in de hoge, Ere zij God in de hoge. Vrede op aarde, 

vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde. In de mensen, in 
de mensen een welbehagen, in de mensen een welbehagen, een 

welbehagen. Ere zij God, Ere zij God, in de hoge, in de hoge, in 
de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde. In de mensen  
een welbehagen. Amen, amen. 

  
ZEGEN & KAARSEN DOVEN 

BIJ DE DEUR:  

• Collecte voor St. De Helpende Hand en de Kerk van Odoorn  

• Meenemen: Licht! Om verder te verspreiden!  

 

Volgende bijeenkomsten:  

• Oudjaar/herdenking overledenen: 30 december, 19.30 

• Nieuwjaar: 11 januari, 10.00 

KIJK OOK EENS OP: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl                

OF op FACEBOOK: @KerkOdoorn 

http://www.vrijzinnigekerkodoorn.nl/

