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Vrijzinnige Kerk van Odoorn en Grote Kerk Emmen 
12 oktober 2025 

 
 
 
 
 
 

Pianospel  

 
Aansteken van  
de paaskaars  

 
Lied 283:1,3,2 
 

1 In de veelheid van geluiden,  3 Want wij mensen op de aarde 
in het stormen van de tijd,  raken van het duister moe. 
zoeken wij het zachte suizen  Als uw hart ons niet bewaarde 
van het woord, dat ons verblijdt. sliepen wij ten dode toe. 
 

2 En van overal gekomen, 
drinkend uit de ene bron, 
bidden wij om nieuwe dromen, 
richten wij ons naar de zon. 

 

Welkom en inleiding  
 

Zingen: vervolg lied 283:4….. 
4 Laat uw dauw van vrede dalen 
in de voren van de tijd. 
Vat ons samen in de stralen 
van uw goedertierenheid. 

Gebed  
 

Zingen: 542 
1 God roept de mens op weg te gaan,  
zijn leven is een reis: 
'Verlaat wat gij bezit en ga 
naar 't land dat Ik u wijs.' 
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2 Het volk van God was veertig jaar, 
-een mensenleven lang- 
op weg naar het beloofde land, 
het land van Kanaän. 
 

3 Heer, geef ons moed en doe ons gaan 
uw weg door de woestijn 
en laat uw Zoon een laaiend vuur, 
een nieuwe Mozes zijn. 
 

4 Eer aan de Vader en de Zoon 
en aan de heilige Geest, 
God, die al voor de eerste mens 
belofte zijt geweest. 

 
Het gouden kalf I: Exodus 32: 1-14 
 
Zingen: 756: 1,2,4 
1 Laat komen, Heer, uw rijk,  2 Waar blijft het overlang 
uw koninklijke dag,   beloofde land van God, 
toon ons uw majesteit,  waar liefde en lofgezang 
Messias, uw gezag!   verdrijven leed en dood? 
 

4 Zal ooit een dag bestaan 
dat oorlog, haat en nijd 
voorgoed zijn weggedaan, 
in deze wereldtijd? 

 
Vervolg Het gouden kalf: Exodus 32: 15-29 
 
Zingen lied: 756: 5,6 
5 Dat alle tyrannie  6 Wij bidden, Heer, sta op 
eens zal geleden zijn?  en kom in heerlijkheid! 
O sabbat Gods! En zie, Op U staat onze hoop 
dan zal het vrede zijn!  die onze Herder zijt! 
 

Overdenking 
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Zingen: 818 

 
 

2 Wie als het water uitgegoten 
de dorre grond tot bloeien brengt; 
wie als de dauw daalt in de morgen 
en schepping teer met licht doordrenkt, 
leeft niet vergeefs, gaat niet verloren 
in duisternis van niemandsland. 
Een naam klinkt in het wuivend koren: 
belofte van het nieuwe land. 

 
Gebeden 
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Collectes 
1e: Voor Stichting ‘de Helpende Hand Emmen en Odoorn’ 
2e:  Voor activiteiten vd Kerk van Odoorn en de wijkkas vd Grote Kerk 
 
Lied 422 
 
1 Laat de woorden  2 Laat ons weten, 
die we hoorden  nooit vergeten 
klinken in het hart.  hoe u tot ons spreekt: 
Laat ze vruchten dragen sterker dan de machten 
alle, alle dagen  zijn de zwakke krachten, 
door uw stille kracht.  vuur dat U ontsteekt 
 

3 Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
Dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint.   

 
Zegen 
 

 
 
 
 
 

Voorganger: ds Menso Rappoldt 
Piano: Wim Boer 

 

Agenda:  
-15 oktober Wave of Light Baby Loss Awareness Week, 18.00 uur  
-19 oktober: afsluiting Regenboogweek Borger-Odoorn, 15.00 uur                
-5 november: koffieochtend Boshof, 10.00 uur 
-12 november: dienst Helene Westerik, 10.00 uur 

 

 


