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PIANOSPEL - MEDEDELINGEN  - KAARS 
 

WELKOM & ZINGEN: Lied van de Trekvogels – mel. Gezang 

173 (Alles wat over ons geschreven is) – tekst Alfred Bronswijk  

De vogels gaan ons naar de verten voor. Hun vluchten leren 
mensen dat het leven, een zoektocht is naar wat zichzelf wil ge-

ven. Als huis en haard en grond, de eeuwen door.  
 

Als vogels trekken wij hier door de tijd. Wij gaan en komen, 
overschrijden grenzen, slaan vleugels uit, bezield door hoge 
wensen, verlangend naar een glimp van duurzaamheid.  

 
Net als de mus zoekt naar geborgenheid, zo zoeken wij naar 

schuilplaatsen voor leven, naar muren die ons schutten en om-
geven: een stem, een woord van onvergankelijkheid.  

 

STILTE - LICHT & ZINGEN: Ga mee met ons – lied 31 uit 

Aan Jou dit lied/hw melodie: Abide with me  

 
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit, naar tijd en plaats 

waarheen de weg ons duidt, leef op in ons als troost en moed en 
kracht, juist in het nu soms anders dan gedacht. 

 
Ga mee met ons, als warmte om ons heen, teken van leven, 
juist voor iedereen. Licht op in ons, wees vuur en vlam en zin,  

want elke dag kan zijn een nieuw begin.  
 

VOOR ALLES WAT IS: Karl Jenkins - And the mother did 

weep  



LEZEN & ZINGEN: Zoek de wegen van de wijsheid – Lied 849 

Zoek de wegen van de wijsheid, die de schepping dansend 
groet, blijf haar volgen, schenk haar aandacht, proef haar woor-

den, juist en goed. Wijsheid baant het pad naar vrede, doet ons 
voor wat liefde doet.  
 

Luister naar de stem van wijsheid, op de markt prijst zij haar 
waar. Hoor het woord dat mens geworden ware goedheid open-

baart. Als dat woord dan kiemt en uitgroeit, vinden recht en 
trouw elkaar. 
 

Zuster wijsheid, kom en help ons, voed wie nieuw geboren 
wordt. Zielsvriendin en liefste naaste, wek het heilig licht in ons. 

Vorm ons tot jouw stem, bevrijd ons, om de aarde en om God. 
 

WAT VINDEN WE HIER?  
 

EEN ANTWOORD? The answer – 

Yaël Deckelbaum & Noa  
 
Oostenwind blaast zacht over het land. Tussen de ochtendgebeden en 

motoren die in verte razen, moeten we onze ogen openen; opstaan en 

de roep verstaan. Maar (nog steeds) zonder antwoorden. We moeten 

functioneren en presteren, ons hulpeloos stroomafwaarts laten mee-

drijven. Op een snelweg, in de trein; we worden geregeerd door de 

wetten van de machine. En, wanneer onze ziel begint te zingen, wor-

den we geleerd om niet te luisteren naar de oproep, ervan overtuigd 

dat er geen antwoord is. Het is niet makkelijk om wakker te worden, 

en voor de spiegel het pantser te verwijderen dat al het pure en goede 

heeft bedekt. En dan, naakt en met een open hart, met onze rug tegen 

de muur, hebben we nog steeds geen antwoord. Waar is al de goed-

heid? Alle aardige woorden die we zouden kunnen uitspreken? Als we 

naar ons hart luisteren, verliezen we het spel, worden we zwak 



gevonden. Wij zijn partners, zussen en broers, niemand is meer lei-

dend dan een ander: dat zijn kleine stukjes van het antwoord dat we 

zoeken. Generaties stellen de vragen: wat blijft er over voor onze kin-

deren? Zullen hun rivieren vergiftigd worden door hebzucht en pijn? De 

aarde heeft ons haar zegeningen aangeboden; de zon zal opkomen en 

de regen zal vallen, maar we hebben nog steeds geen antwoord. Maar, 

we kunnen ervoor kiezen om erin te geloven dat we de donkerste 

nacht nog niet hebben bereikt, om te begrijpen dat alles wat we nodig 

hebben ogen zijn, die het licht durven te zien.  

Zouden we ons moedig kunnen verenigen voor de metalen poort? En 

loslaten, omarmen, ons hart zuiveren van alle haat. Onze gebeden aan 

het begin van de dageraad zullen dan de compassie wakker maken. 

Omdat we het antwoord alleen kunnen vinden als we elkaar ontmoe-

ten. 2x  

 

BIDDEN - COLLECTE – AFSLUITING - ZINGEN:                     
Ongestraft mag liefde bloeien – lied 536 ZZZ 

 

 

     



Niemand houdt de liefde tegen waar zij langs de straten gaat. 

Wie met liefde is gezegend, koestert wie om liefde gaat. God 

verhoede dat er iemand in de liefde wordt gekrenkt. Ware liefde 

oordeelt niemand, maar aanvaardt haar als geschenk. 

Liefde vraagt ons om ontferming tegen wie haar vlammen dooft. 

Wie haar rechten wil beschermen vindt in liefde zelf geloof. Wie 

voor liefde is geschapen vreest ook niet bij tegenwind. Liefde is 

het hemels wapen dat de angsten overwint. 

Leg de liefde niet aan banden, gun haar gang de vrije loop. Geef 

haar bloemen nooit uit handen, want haar vrucht is onze hoop! 

Ongestraft mag liefde bloeien, vrijuit zoeken naar de zon. liefdes 

loop verdraagt geen boeien, laat haar stromen als een bron! 

ZEGEN - KAARSEN DOVEN  

Van harte welkom: 1 oktober, koffieochtend Boshof, 10.00 

uur; 12 oktober dienst met Menso Rappoldt, 10.00 uur; 15 okto-

ber Wave of Light Baby Loss Awareness Week, 18.00 uur 

  Aanvullend programma i.v.m.  
                             10 jaar  

    Helene Westerik_lammers  

verbonden aan kerspel Odoorn  
 

1. Opening Florien van Heest “Verbinding” 
2. Muziek piano en 2 dwarsfluiten (Ingrid, Elma en 

Florien) 

3. De Drentse dichteres Suze Sanders 
4. Willem Mulder lied 

5. Harry Groenwold - voorzitter kerkenraad  
6. Muziek piano en 2 dwarsfluiten 
7. De Drentse dichteres Suze Sanders 

8. Overhandiging (levend) cadeau door Marchinus Elting 
9. Afsluiting 

10.Koffie of thee met petit-four & gezellig samen zijn 
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