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 Woorden: Helene Westerik - Piano: Wim Boer – Fluit: Janet Deen 

 

Pianospel - Mededelingen - Aansteken kaars  

Welkom & Zingen: Dit is een morgen – lied 216 NLB 

 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, vochtige gaarde, geurig als 

toen. Dank voor gewassen, grassen en bomen, al wie hier wandelt, 

ziet: het is goed.  



Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, licht dat ooit speelde waar 

Eden lag. Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag.  

Licht & Zingen: Ga mee met ons – lied 31 uit Aan Jou dit lied/hw 

melodie: Abide with me  
 
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit, naar tijd en plaats waar-

heen de weg ons duidt, leef op in ons als troost en moed en kracht, 
juist in het nu soms anders dan gedacht. 
 

Stilte & Zingen: 

 

 
                      Van  de       stilte       die    bevrijdt 

 

Inleiding op het thema & Luisteren: Summer Ocean 

 

Lezen & Pianospel 
 

Overdenking – met: Het vrije veld – Bernlef  

 
Hier waar het gedicht niet kan komen 
de woorden elkaar afstoten 

 
Dit is wat men noemt ‘het vrije veld’ 

het kent horizon noch grenzen 
 
Uit de hemel hangen draden, slordig afgehecht 

bewegend in de wind (want altijd waait het daar) 
 



Verder beweegt er niets. Een paar losse stenen 

slurpen zich vol licht (alle schaduwen verdwenen) 
 
Toch moet het hier ergens zijn, beginnen 

wat men later zijn herinneringen noemt 
 

Maar nu nog een toestand waar geen mens 
vat op heeft, waarvoor geen woorden zijn: 
 

Een en al onaantastbare luister. 

 
Luisteren: De Stilte – Rob de Nijs  

 
Stilte is een plek waar ik nooit kom. Stilte zegt tot hier en kijk nu om, en zie 

oh zie, wie oh wie je daar vindt. Stilte vraagt om ogen van een kind, maar 

daarmee kijken dat betekent meteen weten. Dat weten dat je nooit meer 

kan vergeten. Ik onthoud de wereld liever als een onbeschreven blad, 

waarop alles wat ik lief had zijn eigen plaatsje had. En waar de schaduw 

niet valt over het licht in m’n hart, waar mijn voetstap niet verdwijnt in een 

diep zwart gat. 

 

Stilte is een plek waar ik nooit kom. Stilte is de liefde die verstomt. En zie 

oh zie, wie oh wie je daar nog vindt. Stilte maakt een oud mens van een 

kind. Want zwijgen is voor hen die blijven leven. De woorden op een abat-

toir geschreven, of in tunnels die zich vullen met de smeltende sneeuw. De 

woorden van de laatste zomer van de eeuw. Ik wou dat u mij hoorde zonder 

dat ik schreeuw: hou alles wat ademt in vredesnaam heel. Hou alles wat 

ademt in vredesnaam heel. 

 

Stilte is een plek waar ik nooit kom. Stilte is een berg die ik beklom. En zie 

oh zie, wie oh wie je tegen komt. Stilte is het midden van de storm. Waar 

handen ineens uitstrekken naar anderen. Waar we weten hoe we iets kun-

nen veranderen aan de kringloop van honger op de blauwe planeet. Aan de 

zee van plastic en wie weet hemelsbreed aan de brandende bossen, al het 

menselijk leed. Wat niemand wil weten, maar iedereen weet. Stilte is een 

plek waar ik nu kom.  

 
Bidden & Zingen: Jij diep in ons verscholen – wijzigingen hw - 

melodie: Es ist ein Ros entsprungen – lied 64 uit: Aan jou dit lied 

 

Jij diep in ons verscholen, jij, ziel van al wat leeft, 

die ons verbindt met morgen en met wat is geweest. 



Jij maakt ons heel en één, zo krachtig en rustgevend  

door alle tijden heen.  

 

Collecte – Afsluiting & Zingen: Ga maar gerust – Sytze de 

Vries – uit: Het liefste lied van overzee 2, nr. 15 

 
 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. Ik ben de zon, waar-

voor het donker knielt. Ik ben de groet, waarmee ook jij kunt op-

staan. Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. Ik ben het lied dat 

fluistert in de bomen. Ik ben de dag, die schemert in je droom. 

 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. Ik ben de liefde, die 

een mens je schenkt. Ik ben de hoogste toon die jij kunt aanslaan. 

Ik ben de verte, die verlangend wenkt. En, kom je thuis, de laatste 

mist verdwenen, ben ik de hand, die al je tranen wist. 

 

Zegen & Kaarsen doven  

 

30 augustus: 12-14 uur: Kerkasiel Kampen 

14 september 10 uur: Volgende dienst  


