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PIANOSPEL - WELKOM - MEDEDELINGEN  - KAARS 

 

OPENINGSLIED: Hier in de schaduw van de stilte – lied 217 

ZZZ – op de melodie van ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’.   
 

Hier in de schaduw van de stilte, 
geborgen in gebed en zang, 

ver weg van haasten en de kilte, 
van dag aan dag van klein belang. 
Hier in het lezen en het schouwen, 

in wijsheid en in zwijgzaamheid, 
kan meningeen zich toevertrouwen 

aan stilstaan tot in eeuwigheid.  
 
 



Wie in dit huis van heilig wachten 
de open ruimte binnengaat, 

wie hier het leven wil verzachten, 
de woorden en de geest verstaat, 

wordt hier gedragen door de tijden, 
gaat open uit geslotenheid, 
ontmoet, met wie de uren wijden, 

de Eeuwige in eeuwigheid.  
 

STILTE 

 
LICHT & ZINGEN: Jij, diep in ons verscholen – tekst: Jan van 

Opbergen/wijzingingen hw - melodie: Er is een roos ontloken 
 
Jij diep in ons verscholen. Jij, ziel van al wat leeft, 
die ons verbindt met morgen en met wat is geweest. 

Jij maakt ons heel en één, om zo te zijn geborgen,  
o, Licht door alles heen.  

 
Wij zingen om bevrijding uit onze eenzaamheid, 
om gloed van nieuwe tijding in dat wat zo kil lijkt. 

Maak ons weer heel en waar, om zo te zijn geborgen, 
o, Licht door alles heen. 

  

THEMA & LUISTEREN: Ring them Bells – Sarah Jarosz – 

tekst: Bob Dylan 
 
Luid de klokken, jullie heidenen uit de stad die maar blijft dro-
men. Luid de klokken vanuit de heiligdommen over de valleien 

en beekjes, want ze zijn diep en breed. De wereld staat op z’n 
kop. En de tijd loopt achteruit. Zo ook de bruid. Luid de klokken 
van de Sint Pieter, waar de vier winden waaien. Luid de klokken 

met ijzeren hand, zodat de mensen het weten: het komt er nu 
op aan, op het wiel en aan de ploeg. De zon gaat onder voor de 

heilige koe. Luid de klokken van de Lieve Martha voor de zoon 
van de arme man. Laat de klokken luiden zodat de wereld weet 
dat God één is. Oh, de herder slaapt waar de wilgen huilen en 

de bergen gevuld zijn met verloren schapen.  



Luid de klokken voor blinden en doven. Luid de klokken voor ons 
allemaal die alleen gelaten zijn. Laat ze luiden voor die paar 

mensen die zoveel anderen zullen beoordelen als het spel voor-
bij is. Laat de klokken luiden voor de tijd die vliegt. Voor het 

kind dat huilt, wanneer onschuld sterft. Luid de klokken van de 
Catherina Kathedraal, helemaal van boven af. Luid de klokken 
van het fort voor de lelies die bloeien. Oh, het is een lange weg 

en de gevechten zijn sterk, maar ze breken de afstand tussen 
goed en fout af.   

 

LEZEN & ZINGEN: De oude sporen die wij gaan  

(melodie: O, Heer die onze vader zijt/tekst hw) 
 
De oude sporen die wij gaan, als opdracht die voortleeft, 

van wie ons voorging in de tijd, in woord, gebaar en kwetsbaar-
heid, dat wat ons steeds verbindt.  

 
De oude sporen die wij gaan, ook in een nieuwe tijd, 
door eeuwen heen, met dat wat blijft, en speurend naar wat                  

eigen lijkt, in dat wat ons verbindt.  
 

De nieuwe sporen die wij gaan, verweven met wat was,  
met hart en ziel op weg te zijn, en delend wat het leven geeft, 
omdat ons dat verbindt. 

 

KLOKKEN DIE LUIDEN & LUISTEREN: Anthem – Lisa For-

kish – tekst: Leonard Cohen – samenvattende vertaling:  
 
De vogels zongen bij het ochtendgloren: begin opnieuw! Ik 
hoorde ze zeggen: blijf niet bezig met wat er gebeurd is of met 

wat nog gaat komen. Ach, de oorlogen houden niet op en de 
vredesduif wordt alsmaar gevangen en verkocht.  
Maar: luid de klokken die nog kunnen luiden; niets is perfect; in 

alles zit een barst; en zo kan het licht erin…  
 

We verlangen naar tekenen, maar de tekenen die we zien                   
spreken boekdelen: verraad, eenzaamheid en regeringen die 
hun gang maar gaan.  



Ik kan er niet meer in mee gaan, met de huichelaars aan de top. 
Maar: luid de klokken die nog kunnen luiden; niets is perfect; in 

alles zit een barst; en zo kan het licht erin…  
 

Elk hart dat liefde opwekt doet ertoe, en daarom: luid de klok-
ken die nog kunnen luiden; niets is perfect; in alles zit een 
barst; en zo kan het licht erin…  

 

BIDDEN & MEDITATIEF PIANOSPEL 
 

COLLECTE – AFSLUITING - ZINGEN: Ga dan op weg naar 

een toekomst – Zingenderwijs nr. 49 (melodie: Lof zij de 
Heer/wijzigingen hw)  
 

Ga dan op weg met de schoonheid en bloemen van leven. 
Zoek reisgenoten om samen die weg te betreden. 

En valt het zwaar, steun en bemoedig elkaar. 
Liefde verlicht dan je schreden.  

 

Ga dan op weg, om je eigen geluk uit te delen. 
Zo kunnen wij wat gebroken  is liefdevol helen.  
En is het zwaar, troost en blijf dichtbij elkaar,  

liefde verlicht dan je schreden.  
 

Ga dan op weg, deel je dromen, je hoop, je verhalen. 
Geef elkaar kracht om het beste te doen en te halen. 
En is het zwaar, deel dat dan ook met elkaar,  

liefde verlicht dan je schreden.  
 

ZEGEN - KAARSEN DOVEN – PIANOSPEL 

 
Van harte welkom:  

• Koffieochtend in Boshof 5 op 6 augustus – om 10.00 uur  

• Dienst op 10 augustus – om 10.00 uur  
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