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MEDEDELINGEN - AANSTEKEN KAARS - WELKOM  
 

ZINGEN: Zingenderwijs 16, 1 en 2 – De adem, geest van het 

begin – melodie: gezang 429 

 
        de    a -dem,     geest  van het      be - gin 

 



Omringd door sporen van agressie: wereld waarin de angst regeert, 

waar onze wens te zijn geborgen, andermans leven torpedeert. 
Breng ons dan in herinnering, compassie voor de vreemdeling. 

 
LUISTEREN & ZINGEN: Zingenderwijs 16 – couplet 3 

 
Leer ons vanuit dat woord te leven: Liefde die niemand tot iets 
dwingt, zorg die ons dichter bij elkaar brengt, vreugde die ons 

voor altijd bindt. Breng ons dan in herinnering, de adem, geest 
van het begin.   
 

STILTE & LICHT & ZINGEN: Vuur in steen – lied 35 uit: Op 

vleugels van verlangen – melodie: Liefde, eenmaal uitgesproken 

Vuur dat ligt in steen verscholen, droppels dauw in dichte mist, 

zo leeft diep in mij verholen,  ’t Ene dat in alles is.  

Nader dan mijn halsslagader is dat Ene mij nabij. Meer ver-

trouwd dan vriend of vader, gaat het overal met mij.    

THEMA & LEZEN & LUISTEREN: Veni Sancte Spiritus 

Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende. 

Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus. 

Kom tot ons, heilige Geest, ontsteek in ons de vlam van uw 

liefde. Kom tot ons, Heilige Geest, kom tot ons, Heilige Geest. 

OVERDENKING – met:  

Imagine there's no heaven, it's easy if you try, no hell below us, 

above us only sky. Imagine all the people living for today…. 

Imagine there's no countries, It isn't hard to do. Nothing to kill 

or die for and no religion too. Imagine all the people living life in 

peace...You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I 

hope someday you'll join us and the world will be as one.  

Imagine no possessions, I wonder if you can. No need for greed 

or hunger, a brotherhood of man. Imagine all the people sharing 



all the world…You may say I'm a dreamer, but I'm not the only 

one. I hope someday you'll join us and the world will live as one.  

ORGELSPEL 

ZINGEN: Welkom – Zangen van Zoeken en Zien 93 

 

Dit huis is een huis waar gemeenschap bestaat, waar zangers en 

zeggers bijeen zijn gekomen, om uiting te geven aan waar zij 

van dromen, waardoor een beweging ontstaat die gaat stromen, 

die nooit meer, door niemand, zich inperken laat.  

BIDDEN: Zingen is twee keer bidden – Daniel Lohues  

 
Hier bij ons hier op ’t dorp was er ooit ’n pater. Hij was zeer ge-

liefd, zelfs bij de andere kerk. Ooit na een begrafenis, ik was 
toen misdienaar zag hij dat ik huilen moest. En hij zei: ‘Rustig 

maar, als je naar huis gaat op je fiets, doe dan ’s wat ik je nu 
leer: zing dan ’s met de vogels mee, dan voel je je zo beter 
weer”. Refrein: want zingen is twee keer bidden, dus zing je 

hoogste lied. Wie je bent of wat je zingt, daaraan ligt het niet. 



Zingen is twee keer bidden, probeer het tot je ziet: het is het 

beste medicijn bij leegte en verdriet. 
 
Ik woonde in een grote stad op een kleine kamer. Ik had spijt en 

heimwee zat, maar geen geld voor de trein. Toen zag ik door het 
kleine raam een zwerver in de goot. Hij zong iets uit een opera 

en ik schaamde me dood. Ik zong toen uit het open raam met de 
vogelvanger mee. Hij pakte snel de tweede stem, heel even was 
alles okay. Refrein. Als ik de berichten lees, de wereld staat in 

brand. Dan weet ik: het komt nooit meer goed en zing zo hard ik 
kan: refrein.  

 

COLLECTE & AFSLUITING & ZINGEN: Uit vuur en ijzer 

 
Uit vuur en ijzer, zuur en zout, zo wijd als licht, zo eeuwenoud, 

uit alles wordt een mens gebouwd en steeds opnieuw geboren. 
Om ijzer en vuur te zijn, om zout en zoet en zuur te zijn, 
om mens voor een mens te zijn, wordt alleman geboren. 

 
Om water voor de zee te zijn, om anderman een woord te zijn, 

om niemand weet hoe groot en klein, gezocht, gekend, verloren. 
Om avond en morgenland, om hier te zijn en overkant, 
om hand in een and're hand, om niet te zijn verloren. 

 
Om oud en wijd als licht te zijn, om lippen, water, dorst te zijn, 

om alles en om niets te zijn, gaat iemand tot een ander. 
Naar verte die niemand weet, door vuur dat mensen samen-
smeedt, om leven in lief en leed, gaan mensen tot elkander. 

ZEGEN – DOVEN KAARSEN – ORGELSPEL 

 
Van harte welkom:  

2 juli – 10.00 uur:  Koffieochtend Boshof 
13 juli – 10.00 uur:  Dienst Helene Westerik   
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