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    woorden: Helene Westerik - orgel: Marjan Doornbos   

 

Orgelspel - Mededelingen – Aansteken kaars  

Welkom & Zingen: Gegroet het lieve leven – A19 NPB-bundel 

 

 



Gegroet de lieve aarde die onze voeten draagt. 

Onschatbaar is haar waarde, zij voedt ons ongevraagd.  
 
Gegroet het lieve leven, uit water, grond en licht. 

En wie eraan wil geven een menselijk gezicht.        

 
Inleiding tot de stilte & Zingen & Stilte: Lied 65 uit: het 

liefste lied van overzee - mel. De Roos 
 
Zoek de stilte, vind de ruimte/in ons overvol bestaan                                                                                 

waar de hoop een plaats kan vinden/wij bevrijd naar binnen 
gaan: wis de chaos en de wirwar/wis de ogen, om te zien/                                                                                     
wat van waarde is en kostbaar/wat tot onze vrede dient.  

 
Stilte vraagt om ons vertrouwen, koelt de hitte, remt de tred. 

Deze stilte die ons aanspreekt, kent ons wezen, raakt de kern. 
Zij schept ruimte in ons denken, schaduw die de zon kan zien, 
schenkt ons moed waar wij te klein zijn, geeft het leven doel en 

zin.  
 

Licht & Zingen: ’t Licht – naar lied 513 NLB  

 
 
‘t Licht heeft het eerste woord, voor wij ter wereld kwamen 

riep zij ons reeds bij name, haar glans is ongestoord. 
 
’t Licht staat aan het begin, en het komt aan het einde  

zijn straal is van het zijnde, oorsprong en doel en zin. 
 

Inleiding op het thema & Luisteren: Morgen en vandaag 

– Theo van Teijlingen 



Je droomt over morgen, je denkt lang vooruit, hoe zal het wezen, 

hoe ziet het eruit, je wilt het veranderen, het zal anders gaan, en 

morgen weet je zeker: zal er vrede bestaan. Maar vandaag ben jij 

dat begin. Je kennis, je kracht, je woorden, je lied, wat blijft be-

staan als alles verschiet? De tijd heelt alle wonden, maar de tijd 

die vergeet, en wie weet er morgen dat jij hebt geleefd? Maar van-

daag ben jij dat begin. Is alles onzeker, is alles onwaar, wat in de 

toekomst is leugen of waar, wie kan’t vertellen, en waar ligt ons 

lot? Is het de dood of is het soms God. Maar vandaag ben jij dat 

begin. Ben je kalm blijven wachten, de toekomst blijft ver, op een 

prins, op Atlantis, misschien wel een ster. Je kan ook beginnen, 

droom nog vandaag, werk aan die droom, maak hem zichtbaar 

vandaag. Want vandaag ben jij dat begin.  

Lezen & orgelspel 

Een paar woorden & luisteren: Rivier - Eva de Roovere 

en Stephanie Struijk  

Sta je te kijken op een brug. Denk je de tijd gaat veel te vlug. 

En als je je dan afvraagt waar je staat, zie je dat alles verder 
gaat. Refrein: Net als het water in de rivier stromen we samen 

naar daar vanaf hier. Vanaf de gletsjer tot aan de zee stroomt 
er van alles met je mee, stroomt er van alles met je mee en 
da’s oké. Iemand die ik maar half ken denkt dat ik een 

vreemde ben, dus ik ga niet verder dan wat ik vertrouw, terwijl 
ik het liefste zeggen zou: refrein.  

Bidden 

Afsluiting – Collecte  

    Diaconie:     Wijkkas:  

                            

 



Zingen: Geef ons dat wij durven leven - Zingenderwijs nr. 53 

(melodie: Alle Menschen werden brüder – tekstwijzigingen hw) 

Geef ons dat wij durven leven, dat er toekomst kan bestaan, 

dat wij dromen verder geven, dat er wegen opengaan,                   

dwars door grenzen en patronen, boven feiten en verstand,      

boven al het doodgewone, uit naar een hernieuwd verband.  

Niet met macht en stalen vuisten, niet met rijkdom, brute kracht, 

niet met pracht en holle luister, wordt het leven ons gebracht, 

wie de mens wil laten leven, zonder grenzen, angst en pijn,             

zal zijn macht en drang opgeven en zal vol van liefde zijn. 

Zegen 
 

Kaarsen Doven 
 

Nieuwjaarskoffie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van harte welkom bij onze volgende activiteiten:  
Woensdag 5 februari, 10.00 uur: koffieochtend Boshof 5 

Zondag 9 februari, 10.00 uur: dienst met Menso Rappoldt  
 

    Kijk ook eens op:  

 
WWW.VRIJZINNIGEKERKODOORN.NL - Facebook: @KerkOdoorn 


