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                                     RE SPECT 

       Voorganger: Helene Westerik - Organist: Wim Boer  

                     

ORGELSPEL - MEDEDELINGEN  - KAARS 
 

WELKOM & ZINGEN: Dit is een morgen – lied 216 NLB 

 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, vochtige gaarde, geurig 

als toen. Dank voor gewassen, grassen en bomen, al wie hier 

wandelt, ziet: het is goed. 

STILTE - LICHT & ZINGEN: Ga mee met ons – lied 31 uit 

Aan Jou dit lied/hw melodie: Abide with me  

 
Ga mee met ons, trek lichtend ons vooruit, naar tijd en plaats 

waarheen de weg ons duidt, leef op in ons als troost en moed en 
kracht, juist in het nu soms anders dan gedacht. 
 

Ga mee met ons, als warmte om ons heen, teken van leven, 
juist voor iedereen. Licht op in ons, wees vuur en vlam en zin 

voor elke toekomstmens een nieuw begin.  



THEMA & LUISTEREN: March of the priests – W.A. Mozart 
 

LEZEN & ZINGEN: Zoek de wegen van de wijsheid – Lied 849 
 
Zoek de wegen van de wijsheid, die de schepping dansend 

groet, blijf haar volgen, schenk haar aandacht, proef haar woor-
den, juist en goed. Wijsheid baant het pad naar vrede, doet ons 

voor wat liefde doet.  

 
 
Luister naar de stem van wijsheid, op de markt prijst zij haar 
waar. Hoor het woord dat mens geworden ware goedheid open-
baart. Als dat woord dan kiemt en uitgroeit, vinden recht en 

trouw elkaar. 
 

Zuster wijsheid, kom en help ons, voed wie nieuw geboren 
wordt. Zielsvriendin en liefste naaste, wek het heilig licht in ons. 
Vorm ons tot jouw volk, bevrijd ons, om de aarde en om God. 

 

RE-SPECT & ORGELSPEL 



BIDDEN & LUISTEREN: Sara Thomsen: Mag de altijddu-

rende zon op jou schijnen, alle liefde jou omringen, en het pure 
licht dat in jou is je op jouw weg begeleiden. 

 

COLLECTE   Diaconie:    Activiteiten in Odoorn:  
 

    
 

 
 

 
AFSLUITING & DANKJEWEL  

 
ZINGEN: Ga maar gerust – Sytze de Vries – uit: Het liefste lied 

van overzee 2, nr. 15  

 
 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. Ik ben de zon, 

waarvoor het donker knielt. Ik ben de groet, waarmee ook jij 

kunt opstaan. Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel.  

Ik ben het lied dat fluistert in de bomen. Ik ben de dag, die 

schemert in je droom. 



Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. Ik ben de liefde, 

die een mens je schenkt. Ik ben de hoogste toon die jij kunt 

aanslaan. Ik ben de verte, die verlangend wenkt. En, kom je 

thuis, de laatste mist verdwenen, ben ik de hand, die al je               

tranen wist. 

 

ZEGEN - KAARSEN DOVEN - ORGELSPEL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Helle Dupont – voedingsbodem voor coëxistentie 

 

 
Van harte welkom: 

 
9 oktober: Koffieochtend/Boshof: 10.00 uur 
13 oktober: Dienst Helene Westerik: 10.00 uur   

 
We zoeken vrijwilligers. Meer info: Helene Westerik  
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