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Vrijzinnige Kerk van Odoorn 
15 april 2024 

 

Voorganger: ds Menso Rappoldt  
Orgel: Marjan Doornbos 

 

Orgelspel  
 
Aansteken van de paaskaars  
 
Welkom en Inleiding  
 
Lied Zingenderwijs 45 (melodie NLB 753) 
 

1 Een woning die zo ruim is als  
het hart van onze God, 
zo hemelsbreed en wereldwijd: 
Daar komt geen mens tekort. 
 

Een huis dat vast staat als de trouw 
waarmee God ons bemint, 
waar niemand eenzaam is, en elk 
de ander zoekt en vindt. 
 

Waar twijfel en onzekerheid 
bestaan naast groot geloof, 
waar liefde alle angst verjaagt; 
wie treurt, wordt er getroost. 
 

O Eeuwige, verberg u niet, 
wees onder ons vandaag, 
maak woning, schep een ruimte die  
ons door de tijd heen draagt. 

 
Gebed 
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Lied: Zingenderwijs 115 
 

1 Om verder te kijken,  2 Om hoop stem te geven. 
voorbij aan de grens,  ons dagelijks brood. 
naar 't land van geloven. zijn wij hier gekomen 
Zo zoeken wij boven:  om eeuwig te dromen 
Wat is er nog hoger,  van grenzeloos leven 
nog boven de mens?  voorbij aan de dood. 
 

3 Om toekomst te vinden, 
de doodsgrens voorbij, 
in liefde te delen 
en één zijn met velen, 
zo dragen wij leven 
de hemel nabij. 

 

Het verhaal van Thomas (Johannes 20: 19-29) 
 

Lied: 275:  
 

1 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
en hoe onzegbaar ons nabij. 
Gij zijt gestadig met ons bezig 
onder uw vleugels rusten wij. 
 

3 Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen 
en niemand heeft U ooit gezien. 
Maar wij vermoeden en geloven 
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient. 
 
4 Gij zijt in alles diep verscholen 
in al wat leeft en zich ontvouwt. 
Maar in de mensen wilt Gij wonen 
met hart en ziel aan ons getrouwd. 
 

5 Heer onze Heer, hoe zijt Gij aanwezig 
waar ook ter wereld mensen zijn. 
Blijf zo genadig met ons bezig, 
tot wij in U volkomen zijn. 
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Overdenking  
 

Orgelspel  
 

Lied: Zingenderwijs 60  
 

1 God die goede dingen doet,  2 Waar U ook te vinden bent, 
laten wij die volgen.   dwalend door de straten, 
Kom dan zelf ons tegemoet  zonder kussen, zonder bed 
houdt U niet verborgen.   en alleen gelaten: 
Wees er bij    Wees er bij 
vragen wij    vragen Wij 
dat wij U herkennen   dat wij U herkennen 
en tot leven brengen.   en tot leven brengen. 
 

3 Leer ons volgen zondermeer, 
alles achterlaten 
wat ons afleidt, telkens weer 
of ons doet vertragen. 
Wees er bij 
vragen wij 
dat wij U herkennen 
en tot leven brengen. 

 

Voorbeden  
 

Collectes:  
 

1e:  Voor Stichting Wensambulance Hondsrug 
2e: Kerkelijke activiteiten in Odoorn en omstreken 
 

Gezang 481 
 

1 O groteGod, die's liefde bis, 
o Vaoder van oes leven, 
maak vol oes hart, dat wij aaltied  
wilt an dien liefde'oes geven.  
Laot oes op èer-de we zen 't zolt,  
't locht van de wèreld, klaor as gold.  
Laot oes dien woord bewaren,  
dien waorheid openbaren. 
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2 Maak oes volbrengers van dien wet,  
getugen van dien vrede;  
dan giet wel ofdweul met oes met  
op weg, op oeze bede.  
En laot oes trouw dan gaon de weg  
hen 'n aander, die oes gil niet lig;  
ja, laot oes zunder vrezen  
de minste willen wezen. 
 

3 Leer oes het goddelijk bestel  
dat liefde is, beamen,  
zodat wij niet deur oes verscheel  
dien trouw zuiden beschamen.  
Leg oes de woorden in de mond,  
die weer herstelt dien trouwverbond.  
Spreek zölf deur oeze daoden  
van vrede en genaode.  
 

4 Wij daankt Dij, Heer, in liefde groot,  
dat Christus oes wol borgen.  
Wij vunden in zien starvensnöod  
dien diepste woord verborgen.  
Nog klinkt dat woord, het sprek met macht  
en het wordt overal volbracht  
waor liefd' an ien wordt geven;  
dien liefde döt oes leven. 

 

Zegen  
 

Orgelspel 
--------------------------------------- 

 

De Bloemen gaan naar mevrouw W. Huizing-Oosting 
 

Agenda:  
- Koffie-ochtend: 1mei om 10.00 uur in de Boshof. 
- Volgende dienst: 12 mei om 10.00 uur met Helene Westerik 
- Oproep: lege statiegeldflessen inleveren voor de actie van Annet Sturre voor 
de aardbevingsschade in Turkije. Adres: Langhieten 17 in Odoorn.  
De actie duurt tot 1 mei.  


