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                The singing butler – Jack Vettriano  

 

woorden: Helene Westerik - orgel: Marjan Doornbos   
 

Orgelspel - Mededelingen – Aansteken kaars  

Welkom & Zingen: Gegroet het lieve leven – A19 NPB-bundel 

 



 

Gegroet de lieve aarde die onze voeten draagt. 
Onschatbaar is haar waarde, zij voedt ons ongevraagd.  

 
Gegroet het lieve leven, uit water, grond en licht. 
En wie eraan wil geven een menselijk gezicht.        

 

Stilte & Licht  

Zingen: ’t Licht – naar lied 513 NLB  

 
 
‘t Licht heeft het eerste woord, voor wij ter wereld kwamen 

riep zij ons reeds bij name, haar glans is ongestoord. 
 

’t Licht staat aan het begin, en het komt aan het einde  
zijn straal is van het zijnde, oorsprong en doel en zin. 
 

Inleiding op het thema & Luisteren: Sing’in in the rain  



Ik zing in de regen, wat een geweldig gevoel, ik lach naar de 

donkere wolken boven mij, de zon is in mijn hart, kom op!            

iedereen van zijn plek om te zingen en dansen in de regen.  

Lezen & Een paar woorden  

Bidden door te luisteren: Leer mij – Stef Bos 

Leer mij om te dansen als ik niet kan bewegen.                       
Leer mij om een weg te zien als er geen weg meer is.                     
Leer mij als ik niks meer heb om toch alles te geven. 

Leer mij te verlangen naar wat onbereikbaar is.                       
Leer mij om te zwijgen als ik niet meer kan zingen. 

Leer mij ergens voor te zijn als alles tegenzit.                                     
Leer mij om te vallen als ik niet durf te springen. 
Leer mij in het donker te zoeken naar het licht. 

Ik moet nog leren om niet alles uit te leggen, want het gaat 
niet om te woorden, het gaat om wat we doen. En er zijn nog 

zoveel grenzen te verleggen. Ik wil voorbij mijzelf gaan, ik weet 
alleen niet hoe.  

Dus leer mij om te vliegen als mijn vleugels zijn gebroken. 

Leer mij te geloven wat ik niet verklaren kan.                                   
En leer mij lief te hebben ook al is mijn hart gesloten. 

Leer mij om te doen wat ik niet kan.                                             
Leer mij om te doen wat ik niet kan.  

Afsluiting – Collecte  

Zingen: Geef ons dat wij durven leven - Zingenderwijs nr. 53 

(melodie: Alle Menschen werden brüder – tekstwijzigingen hw) 

 



Niet met macht en stalen vuisten, niet met rijkdom, brute 

kracht, niet met pracht en holle luister, wordt het leven ons ge-

bracht, wie de mens wil laten leven, zonder grenzen, angst en 

pijn, zal zijn macht en drang opgeven en zal vol van liefde zijn. 

Zegen & Kaarsen Doven  
 

NIEUWJAARSWENSEN  

 

Volgende activiteiten:  

• 11/2: Dienst Menso Rappoldt/Wim Boer 
• 14/2: Koffieochtend Boshof 5  

 

                             Kijk ook eens op:  

 
WWW.VRIJZINNIGEKERKODOORN.NL - Facebook: @KerkOdoorn 


