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                             Helene Westerik, Wim Boer 

       Met muziek van Elvis - door Albert Hoekstra 

                     m.m.v. Melvin Hoekstra   

 
ORGELSPEL 
 

HET LICHT komt binnen & LUISTEREN: Welcome to my world   
 
WELKOM - ZINGEN:  Komt allen tezamen – staande 

 
Komt allen tezamen,  jubelend van vreugde: Komt nu, o komt nu 

naar Bethlehem! Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren.  
Komt, laten wij aanbidden, (zacht) 
komt, laten wij aanbidden, (zacht) 

komt, laten wij aanbidden die Koning. (voluit)  



 

De hemelse eng’len riepen eens de herders weg van de kudde 
naar 't schamel dak. Spoeden ook wij ons met eerbiedige schre-

den! Komt, laten wij aanbidden, (zacht) 
komt, laten wij aanbidden, (zacht) 
komt, laten wij aanbidden die Koning.(voluit)  

 
Het licht van de Vader, licht van den beginne, zien wij omsluierd, 

verhuld in 't vlees: goddelijk kind, gewonden in de doeken!  
Komt, laten wij aanbidden, (zacht) 
komt, laten wij aanbidden, (zacht) 

komt, laten wij aanbidden die Koning. (voluit)  
 

MOMENT VAN STILTE & ZINGEN: Stille nacht 
 
Stille nacht, heilige nacht! Davids Zoon, lang verwacht,                      

die miljoenen eens zaligen zal, wordt geboren in Bethlehems stal, 
Hij, der schepselen Heer, Hij, der schepselen Heer.  

 
Hulploos Kind, heilig Kind, dat zo trouw zondaars mint, ook voor 
mij hebt G’ U rijkdom ontzegd, wordt G’ op stro en in doeken ge-

legd. Leer m’ U danken daarvoor. Leer m’ U danken daarvoor.  

Stille nacht, heilige nacht! Vreed' en heil wordt gebracht  
aan een wereld, verloren in schuld; Gods belofte wordt heerlijk 

vervuld. Amen, Gode zij eer! Amen, Gode zij eer!  

HET VERHAAL VAN KERST – LUCAS 2  

ZINGEN: Once in Royal David’s city  

 



He came down to earth from heaven, who is God and lord of all, 

and his shelter was a stable, and his cradle was a stall. With the 

poor, and mean, and lowly, lived on earth our saviour holy. 

And through all his wondrous childhood, he would honour and 

obey, love and watch the lowly maiden in whose gentle arms he 

lay. All the humans, all must be mild, obedient, good as he. 

EEN ANDER VERHAAL & LUISTEREN:  

• Blue Christmas 

• Why me lord  
 

EN NU?  

 
LUISTEREN:  

 
• White Christmas 
• Why can’t every day be like Christmas 

 
BIDDEN & LUISTEREN: I believe  

 
Ik geloof dat voor elke druppel regen die valt een bloem bloeit.  
Ik geloof dat er altijd, ook in de donkerste nacht, een kaars 

brandt. Ik geloof dat voor iedereen die afdwaalt, er een wegwijzer 
zal komen. Ik geloof dat ook het kleinste gebed boven een storm 

uit gehoord kan worden. Ik geloof dat er iets in het universum is 
dat elk woord hoort. Elke keer als ik een kind hoor huilen, een 
blad aanraak of de lucht zie, dan weet ik weer waarom ik geloof.  

 
AFSLUITING & ZINGEN: Ere zij God – staande 

 
Ere zij God, Ere zij God, in de hoge, in de hoge, in de hoge. 
Vrede op aarde, vrede op aarde, in de mensen een welbehagen. 

Ere zij God in de hoge, Ere zij God in de hoge. Vrede op aarde, 
vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde. In de mensen, in 

de mensen een welbehagen, in de mensen een welbehagen, een 
welbehagen. Ere zij God, Ere zij God, in de hoge, in de hoge, in 

de hoge. Vrede op aarde, vrede op aarde. In de mensen  
een welbehagen. Amen, amen. 
  



 

ZEGEN & KAARSEN DOVEN 

ALBERT & MELVIN ZINGEN: Winter Wonderland   

BIJ DE DEUR:  

• Collecte voor St. De Helpende Hand en de Kerk van Odoorn  

• Meenemen: Licht!  

 

Als hoop dreigt te verstikken, en mensen radeloos over de 

wereld dwalen, als nog meer wereldleiders oorlogszuchtige 

taal uitslaan, en het lied van een laatste nachtegaal weg-

sterft in verdord kreupelhout, dan nog zal ik trachten met 

een glimlach de wereld rond te gaan. 

Ze zijn er nog, al worden hun namen nauwelijks genoemd. 

Zij, die een helpende hand van troost reiken, mededogen 

en vergeving koesteren in hun hart, stilte uitademen in 

woorden van liefde. Ze zijn er nog.  

Vertrouwen blijf ik op liefde en mededogen,                                        

op de goedheid in mensen,                                                        

vertrouwen blijf ik op een glimlach,                                                                       

die verharde harten openen kan.  

 Tekst van Marcel Messing 

 

 

Volgende dienst: Oudjaars/herdenkingsdienst:                                  

30 december om 19.30 uur 

KIJK OOK EENS OP: www.vrijzinnigekerkodoorn.nl                

OF op FACEBOOK: @KerkOdoorn 

http://www.vrijzinnigekerkodoorn.nl/

