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              Rondom Ons – Wegwijzers 

 

 

  
        Woorden: Helene Westerik - Orgel: Wim Boer  
                  Expositie: Hilli Kuilman  

 

Orgelspel – Mededelingen 

Aansteken kaars  

Welkom - Zingen: In de diepte van verlangen – melodie 

NLB 791 – tekst hw  

In de diepte van verlangen is een stille stem gehoord, ruimte 

voor wat zat gevangen, stroming stuwt het leven voort.   

In de diepte van verhalen, tijd verhaalt een levensloop,                   

in mysterie stil te dwalen, heel geborgen in de hoop.    

In de diepte van verlangen, mens tot mens van hart tot hart, in 

ontmoeting en gezangen, heelheid op ons levenspad.  



Stilte  

Zingen: Stille macht, mel.: Stille Nacht, tekst Dirk v/d Glind  

Stille macht, breekbaar en zacht, vonk van hoop in de nacht, 

ongewapend, voorbij elk geweld wordt jouw boodschap van 

liefde verteld. Raak met zachtheid ons aan, leer ons jouw stilte 

verstaan. 

 

Stille macht, lieve kracht, bron van hoop in de nacht, 

Wij vertrouwen ons toe aan jouw licht, willen leven op liefde 

gericht. Raak met mildheid ons aan, leer ons in vrede te gaan. 

 

Stille macht, helende kracht, lief geheim in de nacht, 

wees temidden van wat ons verwart, geef vertrouwen in ’t 

diepst van ons hart. Als wij jouw liefde verstaan, kondigt de 

morgen zich aan. 

 
Adventskaarsen - Luisteren: Deep Peace – Sara Thomsen  

 
Vrede van de golven van de zee, vrede van de sterren, vrede 
van de wind, vrede van de aarde, laat vrede, laat vrede, laat 

vrede je ziel vullen, mag vrede, mag vrede, mag vrede je heel 
maken.  

 

Thema & Orgelspel  
 

Rondom Ons – de tentoonstelling van Hilli Kuilman 

 
• Whole World – Bobby McFerrin 

• Peace on earth – Rachelle Ferrell  

 

Lezen  

 
Wegwijzers   

 
Bidden 

 



 
Zingen: Nou daagt het in het Oost’n – gezang 124 – uit 

Psalms en gezangen in het Drèents.  
 

Nou daagt het in het oost’n, het locht schient overal.  
Hij komp de volk’n troost’n, Hij, die verloss’n zal. 
  

Verzwind’n giet het duuster van d'ieuw’nlange nacht. 
Een neie dag met luuster verschient in volle pracht. 

  
Zij die an band’n zaten in 't scheemsel van de dood, 
van God en mèens verlaot’n, verwelkomt 't morgenrood. 

  
Het daagt al in het oost’n, het locht schient overal: 

Hij komp de volk’n troost’n, die oes verloss’n zal.  

 
Collecte 

 
Afsluiting 

 
Zingen: Om te leven met zovelen – Alle Menschen werden 

Brüder  

 
Om te leven met zovelen, mens voor mens en land voor land, 
is de liefde ons gegeven en de Geest weeft het verband. Leer 

ons uit onszelf te treden, haal ons uit de eenmanstent, om te 
gaan met vaste schreden naar wie nog geen liefde kent.  

 
Dat wij niet verloren raken in een innerlijke strijd, opgetast met 
eigen zaken, voor zoveel zo weinig tijd. Dat wij niet onszelf be-

graven, niet vergaan in eigen baat, maar verrijzen door de 
liefde, tot vernieuwing steeds in staat.  

 
Telkens weer elkaar ontmoeten, niet verdwalen in de nacht. 
Handen die je warm begroeten, zeggen waarop wordt gewacht. 

Samen naar de schoonheid zoeken, naar iets dat je leven 
draagt. In een vaak verstarde wereld, zien wat liefde van jou 

vraagt.  
 

Zegen - Kaarsen doven 



 
Luisteren: Victor Wooten – I saw God  

 
Laatst zag ik God; zij leek op jou; hij leek op mij.  
En ik vroeg: wat wilt u van mij, want ik heb niet zoveel op met 

religie. Hij zei: dat hoeft ook niet, want ik spreek tot iedereen.  
O.k. zei ik: vertel me maar eens hoe ik mijn vijanden moet be-
handelen. Zij zei: het antwoord wordt je duidelijk als je mij in 

hun ogen ziet.  
Zij zei nog meer: van alle wonderen ben jij de grootste!  

Waarop ik vroeg: wat moet ik daarmee doen? Hij zei: je denkt 
dat dat aan mij is, maar het is aan jou. En zo openden mijn 
ogen zich en kan ik helder zien.  

Laatst zag ik God; zij leek op jou; hij leek op mij.  

 
 

Van harte welkom bij:  
 

12 december: Kerstmarkt, met muziek in de kerk 

vanaf 18.30 uur 

13 december: Koffieochtend Boshof – 10.00 uur 

24 december:  Kerstnachtdienst - 22.00 uur 

 Kerst met Elvis!  

30 december:  Eindejaarsdienst met het gedenken 

van de overledenen – 19.30 uur  
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