
 
 

               los-LATEN  
                Zondag 13 augustus 2023 
           
Woorden: Helene Westerik en Willem Mulder 

Orgel: Wim Boer – fluit: Janet Deen  
 

ORGELSPEL 

 
WELKOM - MEDEDELINGEN  - AANSTEKEN KAARS 
 

OPENINGSLIED: Gegroet het lieve leven – A19 NPB-bundel  

Gegroet de lieve aarde, die onze voeten draagt.                                 

Onschatbaar is haar waarde, zij voedt ons ongevraagd.  

Gegroet de zonnestralen, onmisbaar licht en vuur. 

Die ons uit ontij halen, uit nachten, koud en guur.  
 

Gegroet het lieve leven, uit water, grond en licht. 
En wie eraan wil geven: een menselijk gezicht.       

                               Vrijzinnige Kerk Odoorn 

 
          Protestantse Wijkgemeente Grote Kerk Emmen-Odoorn 



INLEIDING op de STILTE 

 

ZINGEN: Wij keren ons naar binnen – lied 164 Zingenderwijs – 

melodie: Gezang 107 

 
Daar geven wij uit handen - al wat ons hier verwart. 

Wij zoeken de verbanden - de wijsheid van het hart.  
Niet als een trots bezit - niet om ons zelf te strelen, 
maar om de pijn te helen - die in de dingen zit.  



STILTE en LICHT 
 

THEMA & LUISTEREN: Let it be – the Beatles 
 
Als ik het moeilijk heb, dan hoor ik de wijze woorden van moeder 
Maria: laat het zijn. In mijn donkere uren staat zij recht voor mij, 

woorden sprekend van wijsheid: laat het zijn, laat het zijn, laat het 
zijn, laat het zijn, laat het zijn, fluister die woorden van wijsheid: 
laat het zijn. Ook mensen met verdriet zullen ooit dat antwoord            

ervaren: laat het zijn. Hoewel er geen contact meer kan zijn, blijft 
er altijd de kans dat ze vrede zullen vinden in dat antwoord: laat 

het zijn. 
Refrein: Laat het zijn, laat het zijn, laat het zijn, laat het zijn, er zal 
een antwoord komen: laat het zijn. Laat het zijn, laat het zijn, laat 

het zijn, laat het zijn, fluister die woorden van wijsheid: laat het 
zijn (2 x).  
En wanneer de nacht vol wolken is, is er toch altijd licht dat op mij 

schijnt, tot aan de morgen…. laat het zijn. En als ik wakker word 
met het geluid van muziek, komt moeder Maria bij mij, die wijze 

woorden sprekend: laat het zijn. Refrein…. 

losLATEN I & LUISTEREN: Ruimte – Stef Bos  

 
Hoe kleiner je bent, hoe groter de ruimte. Hoe verder je gaat, hoe 
dichter je komt. Hoe meer dat je zwijgt, hoe sterker de woorden. 

Hoe meer je iets loslaat, hoe lichter je wordt. En hoe minder je 
praat, hoe meer je kan zeggen. Hoe meer je vergeet, hoe minder je 
soms mist. Hoe langer je kijkt, hoe groter het inzicht. Hoe dieper 

het donker, hoe mooier het licht. Refrein: Dus open, open jouw ar-
men. Open jouw armen voor alles dat komt. Open jouw armen. 
Want de weg naar de stilte gaat dwars door de storm. 

  
Hoe groter de afstand, hoe beter je zien kan waar je vandaan komt, 
en waarheen je gaat. Hoe meer dat je geeft, hoe meer dat je krijgt. 

Hoe meer je iets loslaat, hoe langer het blijft. Refrein. 
 
En hoe minder je vasthoudt aan wat is verloren, hoe groter de 

ruimte voor alles dat komt. Refrein.  
 

losLATEN II & ORGELSPEL  



ZINGEN: Er is een steen verlegd – tekst: Jan van Opber-

gen/wijzigingen hw (melodie: Dankt, dankt nu allen God)  

Er is een steen verlegd, de berg nog niet verschoven. 

Een pad is aangelegd, nog minimaal belopen. 
Het komt er nu op aan, om echt op weg te gaan, 
en weet wat je kan doen, de kracht schuilt in jezelf.  

 
Wij kunnen steen voor steen de hele berg verkruimen, 

en voor wie na ons komt de held’re blik verruimen.  
Het komt er nu op aan, om echt op weg te gaan, 
en weet wat je kan doen, de kracht schuilt in jezelf.  

 

BIDDEN – COLLECTE - SLOTLIED:  Wil ik spreken van de 

liefde – lied 174 Zingenderwijs - Wat de toekomst brengen moge  
 

Wil ik spreken van de liefde, hoog boven mijn twijfels uit? 
Breek ik stilte met mijn liefde, waarmee ik de toekomst duid?  
Hoogste woord, stem van vertrouwen, vul dit huis dat liefde 

toont. Scherp de klank uit vele monden, spreek, beloof, die bij 
ons woont.   

 
In belofte, woord van toekomst  ruist een teken in de tijd 
tegen schreeuw en macht van heersen, zegen van verbonden-

heid. Zachte klank, laat dromen horen, uitgesproken, twee aan 
twee. Stem van allen, spreek oneindig van de liefde met hen 

mee.  
 

ZEGEN - KAARSEN DOVEN – ORGELSPEL 

 
Van harte welkom:  
 
6 september: 10.00 uur:  koffieochtend Boshof 5  

9 september: 15.00 uur:  feestelijke opening tentoonstelling 
      cursisten Hilli Kuilman  

10 september:10.00 uur: Dienst Menso Rappoldt/Wim Boer  

 
WWW.VRIJZINNIGEKERKODOORN.NL - Facebook: @KerkOdoorn 


