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ORGELSPEL 

 
WELKOM - MEDEDELINGEN  - AANSTEKEN KAARS 
 

OPENINGSLIED: Dit is een morgen – Lied 216 NLB 

 
 

Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 

vochtige gaarde, geurig als toen. 

Dank voor gewassen, grassen en bomen, 

al wie hier wandelt, ziet: het is goed.  

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen, 

licht dat ooit speelde waar Eden lag. 

Dank elke morgen Gods nieuwe schepping, 

dank opgetogen Gods nieuwe dag.  



STILTE & LICHT & ZINGEN: Bron van liefde, licht en leven - 

couplet 2 van lied 793 NLB (melodie: wat de toekomst brengen 

moge) 

Bron van liefde,  licht en leven, zon die hartverwarmend schijnt, 

woord van hogerhand gegeven, trouw en teder tot het eind.  
Al zou ons de vijand haten, al gaat zelfs de liefste heen, 
Liefde zal ons nooit verlaten: zij laat ons geen dag alleen.  

 

THEMA & LUISTEREN 
 

LEZEN & ZINGEN: Jij die voor alle namen wijkt – 176 ZZZ, 2e 

couplet – melodie: Psalm 36 – tekst: Huub Oosterhuis 
 

 
 

 
 
Roepende stilte, verre stem, als jij bestaat, besta in hen, 
in mensen in ons midden. 

Wees onbestaanbaar, ongehoord, besta in mij, onvindbaar 
woord, niet god die wij aanbidden. 

Jij die mij kent, jij die mij boeit, ik die jou jij noem onvermoeid 
en nog niet kan vergeten. 
Zouden wij ik-en-niemand zijn, ontheemd, ontkend, ontroost-

baar zijn, en van elkaar niet weten? 



OVERDENKING & ORGELSPEL  
  

ZINGEN: Het zomerleven – melodie: Aan u behoort o Heer der 

Heren – lied 978 NLB - aanpassing tekst hw 

 

De bloemenbloei op vele velden, met eigen geur en kleur             

bekleed, de zorgeloze vogels melden, dat ’t wonder ons echt     
niet vergeet.'t Is alles een gelijkenis van meer dan aards                       
geheimenis. 

 

BIDDEN 

 

                          Van harte welkom!                           
 
 21 juni 20.00 uur: Midzomerviering; verzamelen op de parkeer-

plaats bij Poolshoogte  
27 juni 10.00 uur:  Zing-In met Dia Vos-vrolijk & ontspannend!  

5 juli: 10.00 uur:  Koffieochtend Boshof-ontmoeting & verdieping! 

9 juli 10.00:  Dienst Helene Westerik – met GK Emmen  
 



COLLECTE & SLOTLIED:  Ga maar gerust – Sytze de Vries – 

uit: Het liefste lied van overzee 2, nr. 15  
 

 
 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. Ik ben de zon, 

waarvoor het donker knielt. Ik ben de groet, waarmee ook jij 

kunt opstaan. Ik ben de hoop, dat zaad diep in je ziel. Ik ben 

het lied dat fluistert in de bomen. Ik ben de dag, die schemert         

in je droom. 

 

Ga maar gerust, want ik zal met je meegaan. Ik ben de liefde, 

die een mens je schenkt. Ik ben de hoogste toon die jij kunt 

aanslaan. Ik ben de verte, die verlangend wenkt. En, kom je 

thuis, de laatste mist verdwenen, ben ik de hand, die al je               

tranen wist. 

 

ZEGEN - KAARSEN DOVEN – ORGELSPEL - KOFFIE 

 

                              Kijk ook eens op:  

 
WWW.VRIJZINNIGEKERKODOORN.NL - Facebook: @KerkOdoorn 



VanWijck – God is in the detour – God is op de omweg 

Ik ontmoette God in de winkel op de hoek. 

Ze zag er nogal eenzaam uit, dus ik knikte haar toe. 

Ze glimlachte terug en we begonnen te praten. 

Ze zei: 'Is het niet vreemd dat er zoveel zijn, zoveel verschil-

lende soorten thee? Kun je de blauwe op de hoogste plank voor 

me pakken?' 

Tuurlijk God, wat je maar wilt. 

En toen vroeg ze me of ik tijd had voor een kop koffie.  

En ik zei: 'Ik heb er mijn hele leven van gedroomd om koffie 

met je te drinken’!  

Ze zei: 'Wat lief, tegenwoordig hebben de meeste mensen 

haast. Ze hebben lijsten en plannen en dingen die ze moeten 

doen En begrijp me niet verkeerd: er is veel voor te zeggen, een 

plan hebben, daar kan je veel aan hebben. Snel handelen, dat 

kan heel zinvol zijn. Direct zijn. Maar toch….de goede dingen lij-

ken te gebeuren, als je op een omweg bent. Kom me zoeken op 

een omweg!’                                                          

Ze betaalde voor haar thee en toen gingen we naar buiten. 

De zon scheen fel en de auto's raasden voorbij. 

Ze zei: 'Ik zou daar wel naar willen kijken, maar ik denk dat ik 

een beetje op een zijspoor ben geraakt. Want soms verlies ik de 

tijd uit het oog. Soms vind ik dat niet erg en laat ik het allemaal 

van me af drijven, en dan vind ik mezelf weer terug. Op een 

omweg, op een omweg, op een omweg. Je vindt me op een om-

weg. Er is veel voor te zeggen, een plan hebben, daar kan je 

veel aan hebben. Snel handelen, dat kan heel zinvol zijn. Direct 

zijn. Maar toch….de goede dingen lijken te gebeuren, als je op 

een omweg bent. Op een omweg, op een omweg. Kom met me 

mee op een omweg!’  

 



 

 

 


