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         ‘Inspiratie’ 

Voorganger: Emma van den Berg-Mulder 

Orgelspel: Marjan Doornbos  



Orgelspel 

 

In de stilte stemmen we ons af  

 

Zingen Lied 283 Nieuw Liedboek (mel: Rust mijn ziel uw God is koning) 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

2.En van overal gekomen, 

drinkend uit de ene bron, 

bidden wij om nieuwe dromen, 

richten wij ons naar de zon. 

      3.Laat uw dauw van vrede dalen  

      in de voren van de tijd. 

      Vat ons samen in de stralen  

van uw goedertierenheid

Aansteken kaars 

 

Aanvangswoorden  

 

Zingen Lied 164 Zingerderwijs (mel: Gezang 107) 

 

1Wij keren ons naar binnen 

Naar het intieme licht 

Daar moet de reis beginnen 

Op ’t goede land gericht 

Een tocht van lange duur, 

Van moed volharding geven, 

Een tinteling van leven 

De warmte van het vuur 

2Daar geven wij uit handen 

al wat ons hier verwart. 

Wij zoeken de verbanden, 

de wijsheid van het hart.  

Niet als een trots bezit, 

niet om ons zelf te strelen, 

maar om de pijn te helen 

die in de dingen zit.

 



Bemoediging en groet 

 

Luisteren naar ‘Adem mijn kind 

 

Lezing  

  1 Koningen 19: 1-13 

Johannes 20 

     Zingen Lied vd trekvogels (mel: Gezang 173) 

1De vogels gaan ons naar de verten voor.  
Hun vluchten leren mensen dat het leven  
een zoektocht is naar wat zichzelf wil geven.  
Als huis en haard en grond, de eeuwen door.  

 
2Als vogels trekken wij hier door de tijd.  
Wij gaan en komen, overschrijden grenzen,  
slaan vleugels uit, bezield door hoge wensen,  
verlangend naar een glimp van 
duurzaamheid.  

 

3Net als de mus zoekt naar geborgenheid,  
zo zoeken wij naar schuilplaatsen voor leven,  
naar muren die ons schutten en omgeven:  
een stem, een woord van onvergankelijkheid.  
 
4Uw geest is als een stem, die ons geleidt,  
de open hemel, waar de ruimten wenken.  
Uw geest in ons, méér dan wij kunnen denken.  
Trekvogels zijn wij – aan die geest gewijd.  
 

   Overdenking 

          Luisteren naar ‘Inspiratie’ M. Santing 

           Zingen Gezegend is de mens die leeft (mel: Gezang 308) 

                              

 

 

 

 

 

 

 

Gezegend is de mens die zingt 

op adem van de geest,  

die steeds met alles wordt omringd 

waarin hij goedheid leest.   
 

Gebed, stilte en Onze Vader 



 

Woorden bij het weggaan 

 

Zingen ‘Uit vuur en ijzer’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

      Om water voor de zee te zijn, 

      om anderman een woord te zijn, 

      om niemand weet hoe groot en klein, 

     -gezocht, gekend, verloren -  

      om avond en morgenland, 

     om hier te zijn en overkant, 

     om hand in een andr’e hand, 

     om niet te zijn verloren.  

 

 

Om oud en wijd als licht te zijn, 

om lippen, water, dorst te zijn,  

om alles en om niets te zijn, 

gaat iemand tot een ander. 

Naar verte die niemand weet,  

door vuur dat mensen samensmeedt, 

om leven in lief en leed 

gaan mensen tot elkander.  

 


