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         Voorganger: Helene Westerik - Organist: Marjan Doornbos 

                    Met medewerking van Jan Henk Akkerman   
 
Orgelspel - Mededelingen - Aansteken kaars  

Welkom & Luisteren: Salut d’amour – Edward Elgar 

Licht 

Zingen: Hier in de schaduw van de stilte – lied 217 ZZZ – op de 

melodie van ‘Licht dat ons aanstoot in de morgen’.   
 
Hier in de schaduw van de stilte, geborgen in gebed en zang, 

ver weg van haasten en de kilte, van dag aan dag van klein belang. 
Hier in het lezen en het schouwen, in wijsheid en in zwijgzaamheid, 

kan meningeen zich toevertrouwen aan stilstaan tot in eeuwigheid.  



Stilte 

 

Inleiding op het thema & Orgelspel 
 

Geheim & Zingen: Diep in ons woont een groot geheim – tekst 

A.C. Bronswijk - melodie: Er is een land van louter licht  
 
Diep in ons woont een groot geheim dat duisternis bestrijdt, 

alle voeten richt en heuvels slecht en de mensen mens laat zijn. 
 

Het heeft de glans van scheppingslicht, de geur van ’t paradijs, 
want het weet van dans en van gedicht, en het gaat de dood voorbij. 
 

Een verhaal & Luisteren: Steeds weer breken – Lenny Kuhr 
 

Jij en ik, wij zitten samen in het schip van uur en tijd, weten niet 
vanwaar we kwamen of waarheen de stroom ons leidt, maar ik weet: 

wij varen samen op een zee van eeuwigheid en dit weten houdt ons 
staande; zo raken we de weg niet kwijt.  
 

Steeds weer breken mijn zinnen, mijn woorden als glas. Ik wist niet 
dat spreken, ik wist niet dat leven zo kwetsbaar was.  

 
Ach, hoe vaak zit ik gevangen, woedt in mij die bange strijd tussen 
moeten en verlangen, tussen kracht en kwetsbaarheid, maar d’r 

klinkt tegen de klippen van wanhoop en verdriet, altijd weer uit ie-
mands lippen toch dat ene woord dat ene lied.  

 
Steeds weer breken mijn zinnen, mijn woorden als glas. Ik wist niet 
dat spreken, ik wist niet dat leven zo kwetsbaar was.  

 
Kijk nou toch, wat ben je prachtig, helemaal volmaakt, breekbaar, en 

ook krachtig, is het dat wat mij zo raakt. Diep in jou is alle wijsheid 
die de mens ooit heeft vergaard en uit mijn ogen welt het water om 
jouw schoonheid die zich openbaart.  

 
Steeds weer breken mijn zinnen, mijn woorden als glas. Ik wist niet 

dat spreken, ik wist niet dat leven zo kwetsbaar was. 

 
 



Weven met nevel & Orgelspel  
 

Cadeau!  
 

Bidden - Afsluiting  

Zingen: Liefde is steeds durven dromen – Frans Brinkman – uit: 

Zonder lied gaat het niet – melodie: Alle Menschen werden Brüder. 

 

Liefde is steeds durven dromen van de warme zonneschijn  

In een huis van samenwonen veilig en gelukkig zijn 
Blijven gaan met nieuwe ogen, zien wat niemand anders ziet 

Zomaar huilen, tranen drogen en weer verder, waar of niet? 
 
Telkens weer elkaar ontmoeten, niet verdwalen in de nacht 

Handen die je warm begroeten, zeggen waarop wordt gewacht 
Samen naar wat wijs is zoeken, naar iets dat je leven draagt 

In een vaak verstarde wereld aandacht geven die men vraagt 
 
Dansen, werken, reizen, slapen, wisseling van dag en nacht 

In het ritme van het leven geeft de liefde nieuwe kracht 
Vecht ervoor en wees er blij mee, zoek een eigen levensstijl 

Samenspel van de culturen brengt de aarde weer op peil. 
 

Zegen 

Kaarsen doven  

En hartelijk dank voor uw bijdrage aan de collecte!     

Van harte welkom bij de volgende bijeenkomsten:  

2 maart: Koffie-ochtend Boshof 5 om 10.00  

13 maart: Dienst om 10.00 uur 

22 maart: Film The Farewell Boshof 5 om 19.30 uur 

                         



KIJK OOK EENS OP ONZE WEBSITE:                                   

www.vrijzinnigekerkodoorn.nl 

OF op FACEBOOK: @KerkOdoorn 

 

http://www.vrijzinnigekerkodoorn.nl/

